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Welkom en mededelingen
Lied: Psalm 130: 1 (NB)

1 Uit diepten van ellende / roep ik tot U, o Heer.

Gij kunt verlossing zenden, / ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen / tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, / red mij, o Heere, red !

Moment van stil gebed, waarna Votum en Groet
Lied: Psalm 130: 2, 3 en 4 (NB)

2 Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed ?

Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid.

3 Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht

4 Gij al Gods bondgenoten, / ziet naar zijn toekomst uit !
De Heer is vast besloten / tot goedertierenheid !

Hoort aan de goede tijding: / Hij geeft in zijn geduld

aan Israél bevrijding / van onrecht en van schuld.

Gebodslezing
Lied: Gezang 126

1 Verwacht de komst des Heren,
0 mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.



2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;

wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, - bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen

de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,

maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.

Wie vraagt naar zijn gebod

en bidden blijft en waken,

in hem wil woning maken

het heil, de Zoon van God.

Gebed om de opening van het Woord
Kinderlied: OTH 406: 1 en 2

Ga je mee op zoek

naar het Koningskind?

Ga je mee op zoek,

want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek

naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!

Ga je mee op reis?
Wie weet lang en ver.
Ga je mee op reis?
Kijk, daar is de ster!
Ga je mee op reis?
Wie weet lang en ver,
kijk daar is de ster!



Kindermoment

Kinderlied van de maand: ‘God zal met ons zijn’

(Refrein 1) (Refrein 2)

God zal met u zijn, God zal met ons zijn,
God is Immanuél. God is Immanuél.
God zal met u zijn, God zal met ons zijn,
de God van Israél. de God van Israél.

Ver weg van het Kindje,
ver weg overal.

Weet je dat die Koning
bij ons blijven zal?

Ver weg in het oosten,
waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven,
Jezus is zijn naam.
(Refrein 2)

Jezus is de Koning,

Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder
van de wereld zijn.

Ver weg in het oosten,
waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning,

Hij kent onze naam.
(Refrein 2)

Schriftlezing: Mattheiis 1: 18-25 (HSV)

18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn
moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij
samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.

19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij
rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.
20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere
verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet



bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen
is, is uit de Heilige Geest;

21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want
Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere
gesproken is door de profeet, toen hij zei:

23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult
Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.
24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de
Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich;

25 en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren
Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de naam Jezus.

Lied: Gezang 125: 1,2 en 3

1 O kom, o kom, Immanuél,
verlos uw volk, uw Israél,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Wees blij, wees blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

2 O kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Wees blij, wees blij, o Israél!
Hij is nabij, Immanuél!

3 O kom, o kom, Gij Oriént,

en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, wees blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!



VERKONDIGING
Lied: Johannes de Heer 33 ‘Daar ruist langs de wolken’

1 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,

die hemel en aarde verenigt te zaam,

Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?

Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

2 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.

Kent gij, kent gij, die Jezus niet,

die om ons te redden, de hemel verliet?

3 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.

O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,

want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Inzameling van de gaven
1¢ diaconie, 2¢ kerk en bij de Uitgang: Pl. Evangelisatie
Ook staan de Kerstpotten (Kerk in Actie “Samen tegen armoede”) er weer!
Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Lied: Gezang 446: 1t/m 5

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,

uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;



2 uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,

die onze dood en zonde deelt

en onze vrees verdrijft.

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,

mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

4 al wat ik doe, al wat ik wil,

het is te zwak, te koud,

maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,

roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

Heenzending en zegen



